
Antonie Diekmann
                  1883-1945
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Met dank aan de Zusters  U.L. 
Frau. Congregatie.

Na enig speurwerk en contact 
met het klooster kreeg ik een 
brief  met diverse bijzondere 
bijlagen. Ik wil deze daarom 
graag in deze speciale koerier 
opnemen. 

                
nnn

Klosternummer: 1095.

Eintritt: 21-10-1904

Einkleidung: 4-1-1905

Zeitliche Gelübe: 4-1-1907

Ewige Gelübde: 3-1-1912

Schulbildung:

Prüfung für das höhere 
Lehrfach: Mathematik, Physik, 
Chemie. (akte)

z Antonie Diekmann z
Antonie Diekmann geboren 5 juni 1883 te Wilhelmshaven als 
dochter van Diekmann-Witte en overleden 2 maart 1945 te 
Köln,

GG-TANTE VAN REMCO
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 VRIENDEN &FAMILIE 

Redactie:
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Mijn levensloop kunt u volgen 
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www.remco-gosselink.nl/roots
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Levensloop van Zr.M.Alacoque

KINDEREN VAN ANTON DIEKMANN & ANNA WITTE

HUWELIJK GERHARD JOSEPH RUDOLPH DIEKMANN & ANNA

Deze foto is gemaakt op de bruiloft van bovengenoemde.

Op de foto staan eveneens zijn broer Rudolph, (1885-1966) later pastoor in Heede, Waar tevens een 
straatnaam naar hem is vernoemd,  Elisabeth (1878-), Maria Josephine (1881-1932), Christiana 
(1887-1979),”G-Grootmoeder” Josepha (1889-1980) . Rechts boven Antonie/Zr Maria Alacoque

Ouders: ( verwijzing naar Kwartierstaat Remco Gosselink)

26 Anton Gerhard Diekmann. Geboren in Essen Oldenburg [Dld] op 23 jan 1847. Overleden in Essen Oldenburg [Dld] 
op 18 jan 1905. Begraven in 1905. Beroep: Koopman te Essen.

Anton Gerhard huwde  in Essen I Oldenburg op 29 apr 1873 met Johanna Maria  Christiana Witte.

27 Johanna Maria  Christiana Witte. Geboren in Essen Oldenburg  [D] op 7 maa 1852. Begraven in Essen [D] in 1936. 
Overleden in Hollenstede [D] op 7 maa 1936.



Afschrift aanstelling Meisjesschool



Brief aan mijn broer
Deze brief  werd gevonden op haar schrijftafel bestemd voor haar broer Rudolf, deze is echter nooit 
verstuurd.  Daar het handschrift voor mij niet echt leesbaar is heb ik hulp gevraagd aan Hr. E.  
Niermann, Hij heeft voor mij een vertaling gemaakt waarvoor hartelijk dank. 

Köln den 29. Nov. 1944

Lieber Rudolf!

Dein lieber Brief hat mich vier Wochen, nach-	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                        
dem er von dort abgeschickt war, erreicht. Recht	
	
 	
 	
                                                                                                 
herzlichen Dank! Wir leben in sehr primiti-	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                                     
ven, schwierigen Verhältnissen. Die letzten,	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                                                                                                        
sehr schweren Angriffe vom 17-21 Okt., etwa 7,	
 	
 	
 	
 	
                                                                                           
und vom 28. Okt. - 2. November, etwa 5 große,	
 	
 	
 	
                                                                                                                                                                                         
haben doch furchtbare Verwüstungen ange-	
 	
 	
                                                                                                                          
richtet. Seit der Zeit sind wir ohne Wasser	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                 
und Licht. (Gas hatten wir schon länger nicht)	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                                               
Jeden Tropfen Wasser müssen wir vom                                                                                                                
Georgsplatz holen, wo auch nur 2 Stunden täg-	
 	
 	
 	
                                                                                                                   
lich ausgegeben wird, oder ein ganzes 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                           
Stück weiter bei der Eisfabrik. Wenns reg-	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
                                                            
net, fangen wir das Regenwasser vom 	
 	
 	
 	
 	
                                                                                                                
Dach in allen verfügbaren Becken und Fässern auf.                      (voor brief vervolg mail ons even. )



Unsere Toten 2 maart 1945



Unsere Toten Monats Glöckschen



Unsere Toten Monats Glöckschen
Vervolg: 

 



Unsere Toten Monats Glöckschen
vervolg:

                                           (Grafsteen  is een houtenpaneel)



in Memoriam

ST.GEORGKIRCHE KÖLN



St.Georgkirche Köln 

Bron: http://www.romanische-kirchen-koeln.de/index.php?id=87

Vlak voor de bevrijding van Keulen, op 2 maart 1945, werd de stad getroffen door de laatste en 
hevigste bombardementen van de Royal Air Force. De Sint-Joriskerk werd door zeven voltreffers 
geraakt.[1] Het hele middenschip, het transept, de zijkapellen, apsissen, de buitenmuren van het 
koor als ook de sacristie werden nagenoeg volledig weggeslagen. In de periode 1948-1949 werd 
aan de westzijde begonnen met de wederopbouw van de kerk. Het vooroorlogse barokke dak werd 
niet herbouwd en vervangen door een eenvoudig schilddak. Verder werd ervoor gekozen om de 
kerk zo veel mogelijk met het originele bouwmateriaal van de oude Sint-Joris te herstellen in de 
staat van voor 1930.
Bron: m.b.t. de St,Georgekirche / St.Joriskerk in Köln/Keulen https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-
Joriskerk_(Keulen)
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Mutterhaus 13 april 1945



60 jaar geleden



vervolg 60 jaar geleden



vervolg 60 jaar geleden



vervolg 60 jaar geleden

Hartelijk dank aan de Congregatie Zusters U.L. Frau, voor deze bijzondere informatie over een toch 
wel bijzondere vrouw. Haar gedachtegoed zie ik ook bij haar broers en zussen. 



vervolg post van de zusters.(2018)



Blick in den Garten



Ostseite des Schulhauses und Spielplatz



Studienheim St.Julia



Afscheid van Mejuffrouw Broil, Zomer 1936.

Antonie Diekmann.
          1936

Met dank aan de Congregatie Zusters U.L. Frau, voor deze bijzondere aanvulling als kerstpost 2018.

Wil je meer info neem dan even contact met mij op.



Verwant aan de Familie Diekmann - Witte
Info: M. Taphorn. (®©7-2-2016 & 29-12-2018)

Zr. Maria Alacoque
    1883 - 1945

S P E C I A L E  E D I T I E  2 0 1 6

ZR.MARIA ALACOQUE 
Bron: 
http://www.rootszoekers.nl/GenWeb/?family=diekmann-antonie
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